In Mielen draait de
paardenmolen weer

De dorpskermissen dreigen te verdwijnan. Gelukkig zijn er mear
on meer dorpen die dit feest terug In ere willen harstellen.
Verenigingen warken samen om de kermis terug leven in te blazen,
Zo ook in Mielen-boven-Aalst.

‘De kermis in Mielon was vroeger sen
groot dorpsteest, zo vertelt René Joris.
René Is ondertussen 95 jaar en herinnert
zich de kermis ult zijn kindertijd nog goed:
"Tedereen van de familie en vrienden
kwamen dan naar thuls om feest te vieren
in de goel kamer Dat was speciaal, want
daar kwamen we niet veel/

Rend: ‘Mijn mosder maakte een uilgebreide
kinemismenu, VOorgerecht was soep, daar-
na kippenviees, kroketten en groenten

als haotdgerecht en het nagerecht was
meestal pudding. Na de maaltijd gingen we
eon beetje wandelen in het dorp en kijken
naar de diecen op de boerderi) om dan
namiddag terug aan tafel te gaan am

Koffio on taart 1o eten. Er werden wel

15 taarten gebakken: rijsttaarnt, sulkertaart
on verschillende fruittaarten’

"5 Avonds gingen we dan naar de kermis
om ank te amuseren Het plezaniste was
de rups, Daar 2at sen overkapping op, Ge
wiel how dist dan gaat met de meisjes uit
hat dorp. Dat was wel plezant. Er was ook
altijd een schiotkraam. Als go dan recht
in de roos schoot, word er een folo van u
gemaakt an die foto kreeg ge dan!

René: 'Do kermis werd op gang getrokken
door de fanfare, die van calé naar calé ging.
Er waren vroeger zeker twaalfl catés in
Mielen, Op kermismaandag werd er voetbal
gespeeld tegen een ploeg van de buurdorpen.
Daar was altijd volop amblance. met soms

al sens een vechtparti). We gingen ook graag
naar de kermis van de dorpen rond Mielen.
Zeker aan die van Gelinden heb ik goeie
herinneringen. Daar was een grote zaal waar
gedanst werd. Dat wacen fijne feesten.
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Hab o 2alf nog teuke anekdotes,
foto's over de kermis of misschien
. g

of 01170 18 30, Verschillonde

De karmis van Mielen viel vroeger

samen met die van Sint-Truiden. Om de
concurrentie het hootd te bieden, werd de
kermis, onder impuls van de plaatselijke
brouwer, verplaatst naar mel, Maar het
maocht niet baten. De kermis in Miglen
doofde ult. Tot In 2014 verschillende
verenigingen de handen in elkaar sloegen
om da mel-kermis nieuw loven in blazen

Sindsdien slagen ze er jaartijks
in am foorkramers naar Mielen te
lokken en een weekend te vullen
met allerlel randanimatie: eun
wielerwedstrijd, optredens en
oon wedsirijd sacoche gooien

20 hopen deo verenigingen dat de
jonge generatie later oven sterke
varhalen en herinneringen hesft
aan haar kermistijd als Rene
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